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o De Landelijke My Home Community van Kerken met Stip:
het contactnetwerk voor wie steun nodig heeft of steun wil bieden My Home

kerken met stip

Leren van de Olympische Spelen
De Olympische Spelen in Parijs waren geweldig. ledere dag was er veel om van te genieten.
Het gaf inspiratie en je kon er ook iets van leren om mentaal sterker te worden.
Allereerst is er de kracht van samenwerking. Eén van de gouden Nederlandse
estafetteloopsters zei: ‘Wij hebben altijd ons vieren bij ons’. Oud- wielrenster Leontien van
Moorsel die commentaar gaf bij de wielerwedstrijden, had het over het belang van focussen.
Ze had in het verleden veel gouden plakken gewonnen. Eén keer stond ze op winst, maar viak
voor de finish ging het mis omdat ze niet meer gefocust was op de eindstreep. Ze keek
achterom naar haar achtervolgers en verloor daardoor snelheid.

En dan was er natuurlijk onze Sifan Hassan. Geweldig, haar

O sportiviteit. Zij won brons op de 5000 meter. Na een

protest (niet door haar) tegen degene die zilver had

behaald, werd Sifan de tweede plaats toegewezen. Maar

ze zei dat dat voor haar niet hoefde. Ze was blij met brons

en ze was ook blij met het zilver van haar vriendin. Ze
wilde niet winnen door een protest. Ook de marathon van Sifan zullen we nooit vergeten.
Hoe mooi haar wilskracht te zien, haar geloof in het resultaat, haar doorzettingsvermogen en
haar niet te breken motivatie.

Kerk midden in de buurt

In Trouw van 13 augustus 2024 was een bijzonder artikel te lezen over de Molukse wijk in
Maastricht. Ze zijn daar trots op hun tradities en identiteit, staat in de kop. Met zijn 81 jaar is
ds. Frans Pelletimu spil in de wijk. Als er geen kerkdienst is, is hij het liefst buiten in de hechte
gemeenschap. Hij wordt op handen gedragen. Hij brengt vrolijkheid, en biedt ook steun als
dat nodig is. ‘Hier voelen we ons geborgen’, zegt hij. Hoe mooi is dat, dat hij daar op zijn
leeftijd nog een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Een onverwachte ontmoeting in de supermarkt

Vele jaren was Aart Fraanje vrijwilliger in het justitiepastoraat. S
Hij bezocht de kerkdiensten en de gespreksgroepen in de gevangenis.
Later werkte hij ook in de geestelijke verzorging als pastor. In het
dagelijks leven was Aart onderwijzer op een basisschool in de
Schilderswijk in Den Haag, en later ook hoofd van de school. Nogal
wat gedetineerden kenden hem, omdat ze bij hem op school hadden
gezeten. Aart stuurde de gedetineerden altijd een kaartje met hun
verjaardag. En als er een nieuwe binnenkwam, kon je nogal eens
horen dat iemand zei: ‘Ha, meester, u hier?’ Aart heeft inmiddels een
hoge leeftijd bereikt en over zijn werk met gedetineerden schrijft hij
artikelen in het PaxNieuws, zijn kerkbode. Een van zijn artikelen
sluiten wij bij deze Goed Nieuwsbrief bij.




Gedragen worden

Je kunt er behoefte aan hebben dat iemand je draagt. Er komt veel op je af en voelt je aan
jezelf alleen overgeleverd. Je hoopt dat er iemand is die zich over jou ontfermt. lemand die je
helpt door een dal heen te komen. Dat kan iemand anders zijn, maar ook God. Een sprekend
beeld daarvan in de bijbel is de adelaar. Een beeldje daarvan heb ik in de tuin staan. Het is
gemaakt door mijn tingieter. Hij heeft die adelaar gemaakt met zijn uitgespreide vleugels en
bovenop die vleugels zitten twee jonge adelaars. Als je goed kijkt, zie je ze op de foto.

Bij dit beeld hoort een tekst van de dichter Huub Oosterhuis.

Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel

mij ondervangen met uw wieken

en weer opgegooid

totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Mooi vind ik dit uitgebeeld. Het gaat om
gedragen worden en opgevangen worden als je
valt. Als je in die val bang bent, is God degene
die je opvangt en draagt. Hij is ook degene die je
weer opgooit. Dat betekent dat Hij bij je is om je
weer zelf te leren vliegen. Net zolang tot je weer
vliegen kan op eigen kracht.

Jan Eerbeek

Wij vinden het fijn van je te horen!
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