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  Goed nieuws-brief no.8, januari/februari  2024               

De Landelijke My Home Community van Kerken met SƟp: 
 het contactnetwerk voor wie steun nodig heeŌ of steun wil bieden  
 
 

Samen sta je sterker 
Hierbij ontvangen jullie de eerste Goed Nieuwsbrief van 2024.  
De My Home Community werkt aan verbinding tussen mensen. 
Samen sta je sterker dan alleen.  
Verbinding met elkaar kan het leven lichter maken: minder zwaar en 
met meer perspecƟef. Daarom werken we aan contact tussen 
deelnemers en vrijwilligers. Deelnemers die een zinvol contact 
zoeken met een kerk of met een vrijwilliger van de kerk, om voor 
elkaar iets te betekenen.  
Door deze Goed Nieuwsbrief hopen we dat je met de My Home 
Community verbonden blijŌ voelen.  
Neem gerust contact met ons op als je wilt reageren of als je een 
bijdrage hebt voor onze nieuwsbrief.   

Ikenius Antuma, diaconaal pastor 
kerken.met.sƟp@gmail.com; 06-13 55 29 54 

 
Een gewichtheffer wordt gevangenisdominee- deel 2 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over wereldkampioen gewichtheffen Norvin MarƟna. Door training 
ontwikkelde hij een sterke lichamelijke kracht. Z’n geloof in God gaf hem een diepere levenskracht. 
Na een hele nacht in de kroeg doorgebracht te hebben, krijgt hij in De Ark, een kerk in het 
RoƩerdamse, ‘een gevoel alsof ik thuiskom’ (p 92). Hij gaat in de kerk naar voren. ‘Als ik eenmaal vóór 
in de kerk sta, zet de pastoor zijn hand op mijn voorhoofd en bidt. Een soort stroom gaat door mij 
heen. Hij lijkt wel alsof ik in een warme deken gehuld word. Een geweldige blijdschap overweldigt mij. 
Mijn handen worden warm. Dit is wat ik zoek, dit heb ik nodig. Vanaf deze dag heb ik het gevoel van 
leegte nooit meer ervaren.’ (p 93) 
Het verandert zijn hele manier van denken en handelen. Dat geloof laat Norvin nooit meer los. Hij 
wordt beveiligingsbeambte en sporƟnstructeur in de gevangenis van Curaçao. Later wordt hij er 
chaplain, dat is een gevangenisdominee. Hij verkondigt Jezus voor de werknemers en de 
gedeƟneerden (p 128). De gedeƟneerden hebben een goede band met hem. Het is in deze 
gevangenis een grote chaos. Er zijn moordparƟjen onder de gedeƟneerden. Norvins werk als chaplain 
onder medewerkers en gedeƟneerden heeŌ grote invloed op het klimaat in de gevangenis. Hij geeŌ 
dooponderricht en in de eerste doopdienst die wordt gehouden in 2022 laten 67 gedeƟneerden zich 
dopen.  
‘Van Kampioen tot Kapelaan door de ene K: Kristu’ is een heel mooi en prakƟsch boek. Het is 
uitgegeven door MI Publishing (2023). 

Jan Eerbeek 
 
Wat muziek voor mij betekent 
Diego schreef het volgende over Elvis Presley: 
Eén van de mooiste gospelsongs van Elvis Presley is volgens mij ‘Crying in the chapel’. Het origineel is 
van ArƟe Glenn uit 1953, maar het werd pas een echte hit toen Elvis het nummer uitbracht in 1965. 
Het staat als bonustrack op zijn gospelalbum ‘How Great Thou Art’(1967). 
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Het liedje is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Toen ArƟe Glenn in het ziekenhuis lag, beloofde 
hij God een beter mens te worden als God hem zou helpen met zijn herstel. Toen ArƟe volledig 
hersteld uit het ziekenhuis werd ontslagen, ging hij direct naar de eerste kapel die hij kon vinden. 
Eenmaal in de kapel huilde hij tranen van geluk!  
Twee coupleƩen raakten mij enorm, vlak na mijn ontmoeƟng met Jezus in de gevangenis. 

 
I’ve searched and I’ve searched 
But I couldn’t find 
No way on earth 
To gain peace of mind  
 
Ev’ry sinner looks for something 
That will put his heart at ease 
There is only one true answer 
He must get down on his knees  

 
Dit gospellied is de reden dat ik iedere ochtend voor God kniel, Hem dank en aanbid en beloof om 
Jezus te volgen.  

In Christus verbonden,  
Diego 

Graag ontvangen we inzendingen van lezers over ‘wat muziek voor je betekent’.  
 
 
Het goede in jezelf zien 
Je kunt laag over jezelf denken als je ziet wat anderen kunnen. Dat kan je blokkeren om iets van je 
leven te maken. Je kunt ook leren te zien wat je zelf in huis hebt, zonder dat je het wist.  
Het volgende verhaal dat Ramon instuurde, laat dat zien.  
 
Een mens als waterkruik 
Een oudere Chinese vrouw had twee grote waterkruiken die aan beide kanten aan een stok hingen. 
Deze stok droeg zij op haar schouders, heen en weer naar de waterbron.  
Een van de twee kruiken had een barst, terwijl de andere perfect was en alƟjd een volle kruik water 
afleverde. Aan het eind van de lange tocht van de waterbron naar huis kwam de gebarsten kruik 
slechts halfvol water thuis. Twee jaren lang gebeurde dit dagelijks: de vrouw bereikte haar huis met 
slechts anderhalve kruik water.  

Natuurlijk was de perfecte kruik trots op 
haar prestaƟes. Maar de gebarsten pot 
schaamde zich voor haar imperfecƟe en 
voelde zich ellendig dat zij maar de helŌ 
kon doen van hetgeen waarvoor zij 
gemaakt was.  
Na twee jaren van biƩer falen sprak de 
pot op een dag bij de waterbron tot de 
vrouw: ‘Ik schaam me omdat de barst in 
mijn zij ervoor zorgt dat het water uit 
me weglekt terwijl we naar huis gaan.’ 
De oude vrouw glimlachte: ‘Heb je 
gemerkt dat aan jouw kant van de weg 
bloemen bloeien, en niet aan de kant 
van de andere kruik?  
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Dat komt omdat ik alƟjd wist van jouw gebrek, dus heb ik bloemenzaadjes aan jouw kant van de weg 
gezaaid. En elke dag, wanneer we naar huis lopen, geef jij ze water. Twee jaar lang kon ik deze 
prachƟge bloemen plukken om de tafel te versieren. Als jij niet was zoals je was, zou deze pracht er 
niet zijn om ons huis te eren.’ 
Ieder van ons heeŌ een uniek gebrek. Maar het zijn juist de barsten en gebreken die we allemaal 
hebben, die ons samen-leven zo interessant en de moeite waard maken. Je hoeŌ alleen maar ieder 
mens te nemen zoals hij is en het goede in hem zien.  
 
 
Wij vinden het fijn van je te horen! 
Ikenius Antuma, diaconaal pastor Kerken met SƟp: kerken.met.sƟp@gmail.com; 06-13 55 29 54 
ds. ChrisƟaan Donner, cdonner@online.nl  
pastor Fons Flierman, f.flierman-pia@dji.minjus.nl  
ds. Albèr Giezen, a.giezen@dji.minjus.nl 
ds. Jan Eerbeek, Tomatenstraat 120, 2564 CW  Den Haag, j.eerbeek@planet.nl; 06-51 36 27 83.      
 


