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Geen plaats in de herberg anno 2023; een bewogen kerstnacht

Tegen half tien in de kerstnacht 2023 landde Badr op Schiphol. Hij is een rustige man van middelbare
leeftijd. Hij had niemand in Nederland. Zes jaar had hij in de gevangenis gezeten ergens in Azié. Er
was niemand beschikbaar om hem op te vangen en ook had hij geen verblijfplaats om naartoe te
gaan. Als Kerken met Stip kregen we zijn naam door van onze samenwerkingspartner Stichting
Epafras. Zij bieden geestelijke verzorging aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De vraag
was of wij iemand uit de kerken hadden om hem op Schiphol op te vangen.

Hans, een getrainde vrijwilliger van Kerken met Stip, was direct bereid om naar Schiphol te gaan. Hij
wilde de kerstnachtdienst waar hij heen zou gaan er wel voor opgeven. Hij zou hem vervolgens van
Schiphol naar een door Epafras voor 3 nachten besproken hotel in Den Haag brengen. Tegen negen
uur stond Hans met een bordje met Badrs naam erop in de aankomsthal. Samen met de
luchthavenpastor, die direct bereid was om mee te helpen hem op te vangen. Tegen middernacht
appte Hans: ‘lk heb hem tot in zijn hotelkamer gebracht. Alles is goed gegaan’.

Met de kerstdagen is Badr hartelijk ontvangen door twee Stipkerken in Den Haag: de Lukaskerk en het
Aandachtscentrum. We hebben hem vanuit Kerken met Stip een goedkoop mobiel telefoontje
gegeven om contact te kunnen hebben. Toen hij zijn zus in een ver buitenland belde, hoorde hij dat
zijn moeder drie maanden daarvoor was overleden. Dat greep hem enorm aan, alleen als hij was.
Goed dat hij dat direct in de kerk waar hij was met iemand daar kon delen.

Mooi dat er kerken zijn die als het leven onherbergzaam wordt, weten van een oud verhaal van
herbergzaamheid. In de volgende nieuwsbrief zullen we vertellen hoe het verder met Badr is gegaan.

Terugblik 2023

Het jaar 2023 is voor Kerken met Stip een
uitermate vruchtbaar jaar geweest. Allereerst op
het gebied van het contact met de doelgroep.
Er werden een kleine 100 contacten gemaakt,
waarvan ook een aanzienlijk deel tot duurzame
koppelingen heeft geleid.

De Landelijke My Home Community als aanpak
om de kerken meer bij de opvang van de
doelgroep te betrekken werd succesvol
ontwikkeld.

Vanuit de landelijke vereniging werd
medewerking verleend aan kerkdiensten en
overleg ter plaatse. Ikenius Antuma bezocht de
Petrakerk in Veenendaal en ging op
Gevangenenzondag voor in de Silokerk in
Utrecht.

Ikenius Antuma en Arend Vleeming bij de Stipkerk
Petrakerk in Veenendaal



Jan Eerbeek sprak voor de jeugdkerk in Naaldwijk, voor de Raad van Kerken in Alkmaar, hij ging voor
in een Kerken met Stip-dienst en in de kerstviering van het Leger des Heils in Zaandam. Verder had hij
een interview in het Nederlands Dagblad over de My Home aanpak.

In samenwerking met Kerk in Actie werd op 27 september in de Mattheiskerk in Utrecht een
symposium gehouden over het scheppen van duurzame relationele verbinding. Er waren ruim 160
deelnemers vanuit de kerken, hulpverleningsinstellingen en ook was onze doelgroep goed
vertegenwoordigd. Mgr. dr. G. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en Dr. R. de Reuver, scriba van
de Protestantse Kerk Nederland, spraken hun steun uit voor de My Home Community.

Van het symposium is een uitvoerig verslag in voorbereiding, dat u binnenkort zal worden
toegezonden. De lezing van prof.dr. Thijs Tromp over ‘Wat werkt?’ staat op onze website
www.kerkenmetstip.nl onder het tabblad ‘Nieuws’.

Een eerste training voor vrijwilligers in de My Home methodiek is in oktober gehouden in Den Haag
met 28 deelnemers. Een tweede training vindt plaats op 3 februari in Utrecht. Zie ook verderop in
deze nieuwsbrief.

Er werden 7 Goed Nieuwsbrieven verstuurd en drie algemene nieuwsbrieven.

In 2023 sloten zich drie nieuwe kerken aan:
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Geloofsgemeenschap De Fontein komt

De Hoofdhof in Berkum-Zwolle elke zondag samen in wijkcentrum
Kristal in Apeldoorn

St Nicolaas Grieks-orthodoxe kerk i Rotterdam

Ook is er contact met een aantal kerken die met aansluiting bij Kerken met Stip bezig zijn.



Kerstgroetenactie Ontmoetingskerk Naaldwijk

Evenals vorig jaar was er de kerstgroetenactie van de Ontmoetingskerk Naaldwijk voor de deelnemers
van de Landelijke My Home Community met een postadres hebben. Een mooie kerstkaart met een
persoonlijk woord en een klein symbooltje werd door de My Home organisatie verstuurd aan de
deelnemers van de My Home Community met een postadres.

reacties: Een vrouw zei: ‘Ik heb het symbooltje aan mijn dochter gegeven. Heeft die ook iets moois
met kerst’. lemand anders zei dat ze het leuk vond dat de mensen uit de kerk de kaarten zelf
geschreven hadden. ‘Mooi dat Mieke me dat schreef’ En ze voegde eraan toe: ‘Ik heb het klavertje
van vorig jaar ook nog op de schoorsteen liggen.’

Vrijwilligerstraining Den Haag 28 oktober 2024

Op 28 oktober j.l. vond de eerste vrijwilligerstraining van de Landelijke My Home Community plaats in
Den Haag. Hieraan hebben 28 personen enthousiast meegedaan. Ze gingen met een certificaat naar
huis.

Aanmelden voor de vrijwilligerstraining Utrecht 3 februari 2024

De tweede vrijwilligerstraining van de Landelijke My Home Community vindt plaats op 3 februari
2024 in de Mattheiiskerk in Utrecht. Zie bijgaande uitnodiging. Als u mee wilt doen aan de training,
wilt u zich dan per e-mail opgeven bij kerkenmetstip@gmail.com, in verband met de catering?
Trainingen voor de noordelijke en de zuidelijke regio zullen later in het jaar gepland worden.




Ervaringen van diaconaal pastor lkenius Antuma

De verbinding met mensen is soms maar zo dun als één telefoondraadje. Zo is het met het contact
met Dirk. Hij gaat gevangenis in, gevangenis uit. Vaak wisselt hij van nummer, omdat hij mobieltjes
verliest door onoplettendheid, diefstal, ongelukjes. Als ik weer 'ns vergeefs heb gebeld, moet ik maar
afwachten of hij zelf weer belt. Dat kan zomaar gebeuren, zoals laatst een telefoontje vanuit de
gevangenis omdat hij nog een zaak open had staan. Momenteel ben ik bezig om een
beeldbelafspraak tussen hem en een vrijwilliger te regelen. Hopelijk is hij niet opeens weer gevlogen.

Richella zit al een aantal maanden vast en vindt het heel zwaar. Door de detentie is ze alles
kwijtgeraakt. Het is des te zwaarder omdat ze van zichzelf weet dat ze onschuldig is. Haar troost het
dat God het ook allemaal weet. Ze heeft veel steun aan haar Geestelijk Verzorger, met wie ze graag
over het geloof praat. Ze is vol van wat God voor haar betekent. Ik help haar contact leggen met een
kerk in haar eigen woonplaats. |k stel voor dat er al iemand uit die kerk haar véér haar vrijlating komt
bezoeken. De afstand is echter een probleem voor de vrijwilliger. Het is geen officiéle Kerk met Stip,
maar het gebeurt ook wel dat Kerken met Stip zulke praktische bezwaren maken. Dat is jammer,
omdat de kans dat Richella, eenmaal vrij, naar die kerk zal gaan is veel groter als er al een
persoonlijke ontmoeting is geweest. Daarom ga ik binnenkort zelf een keer naar haar toe. Ik heb er nu
al zin'in.

Op een goede dag belt Leonardo op. Hij komt zeer binnenkort vrij en heeft dringend onderdak nodig.
Anders (ingewikkeld verhaal dat we nu weglaten) moet hij nog blijven zitten. Hij heeft al veel
organisaties benaderd die iemand kunnen huisvesten, maar ze zeggen allemaal dat zijn problematiek
niet zwaar genoeg is. Vragen om fysieke huisvesting krijg ik vaak en dat is begrijpelijk, want de
woningnood is hoog. Ik vind het daarom vervelend te moeten zeggen dat Kerken met Stip daar niet
voor bedoeld is. Ik heb met wat zoekwerk Leonardo uiteindelijk aan een tijdelijk onderdak bij een
geloofsgemeenschap kunnen helpen, vanwaaruit hij zijn leven verder kan opbouwen. Het mooiste
was de verbazing van de advocaat, die zijn zaak succesvol bij de rechtbank kon bepleiten.

Ook heb ik zelf een aantal begeleidingscontacten, soms ook samen met een vrijwilliger. Dat doe ik als
er meerdere problemen bij een deelnemer zijn. Dan werk ik als diaconaal pastor ook een tijdje met
de vrijwilliger mee. Zo ondersteunen we een vrouw in een begeleid woonproject die zo nu en dan
mentaal vastloopt.

Nieuw bestuurslid: dr. Tjeerd de Boer

We zijn blij te kunnen melden dat dr. Tjeerd de Boer lid van het bestuur is
geworden. Hij is predikant van PKN, oud-uitgezonden medewerker van Kerk in
Actie als docent theologie, en heeft internationale ervaring in pastoraat
(waaronder justitiepastoraat). Hij is lid van de Werkgroep Justitiepastoraat van
de PKN. We heten Tjeerd hartelijk welkom in ons midden!




Financién

Alle energie in Kerken met Stip gaat uit naar de doelgroep. Het leggen van duurzame verbindingen
met mensen om hun leven lichter te maken (minder zwaar en met meer perspectief) is waar we ons
samen met de kerken met hart en ziel op richten.

We voeren een zo sober mogelijk financiéle huishouding. We zijn dankbaar voor de financiéle steun
die we van veel kanten ontvangen: kerken (vaste donaties en collectes), particulieren, Kerk in Actie.
Maandelijks of incidenteel zijn er giftgevers die we alleen van naam kennen en die ook al heel lang
doneren. Dank daarvoor!

We hebben een financiéle basis nodig om ons werk op de persoon gericht zorgvuldig met een goede
kwaliteit uit te kunnen voeren. Het geld wordt goed besteed. Werken met onze doelgroep betekent
investeren in aandacht en volhouden in het leggen van contacten. Het werk van onze enige betaalde
kracht lkenius Antuma voor het maken van verbindingen tussen deelnemers en vrijwilligers en als
aanspreekpunt voor onze organisatie is van groot belang. Verder ontwikkelen we trainingen,
bezoeken en ondersteunen kerken ter plaatse en geven voorlichting over het doorbreken van het
isolement van mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

Bestuurlijke en organisatorische kosten beperken we tot een minimum, zo blijkt ook uit onze
financiéle verslaglegging.

Dat alles geeft ons de vrijmoedigheid om een financiéle bijdrage te vragen. We zijn blij met iedere
euro en beschouwen die als een stapsteen op weg naar herstel van het leven van mensen die een
steuntje in de rug nodig hebben.

Giften ontvangen we graag op NL43 INGB 0006 0528 22 t.n.v. "Vereniging Kerken met
Stip", Den Haag.

Wi wensen w allerv eerv gegegend, een zalig, niewwjoar
voor w persoonlijk, voor uw kerkervesv voor de menser die aouv uw gorgewv
gy toevertrouwd.

Met hartelijke groet,
namens het bestuur van Kerken met Stip,
Jan Eerbeek, voorzitter



