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De Landelijke My Home Community van Kerken met Stip:

Kersttijd

leder mens wil geborgenheid ervaren.

Als je thuis bent en als je niet thuis bent.
Je wilt je beschermd en veilig voelen.

In het kerstfeest gaat het ook om
geborgenheid. We zien in de kerststal het
kind Jezus liggen in de kribbe, met zijn
ouders Jozef en Maria, en de wijzen uit het
oosten er omheen. En ook de schapen en
andere dieren.

Wie is Jezus? Hij is een bijzonder kind.

In Hem zien we de liefde van God. Niet in
iets hoogdravends, maar in een gewoon
mens is God zelf in Jezus bij ons gekomen.
Als Jezus opgroeit zien we dat overal waar
Hij verschijnt het leven lichter wordt.
Minder zwaar en met meer perspectief.
En dat is nou precies ook waar wij in My
Home mee bezig zijn.

Gratis kerstsymbooltje

het contactnetwerk voor wie steun nodig heeft of steun wil bieden

Wij hebben een aantal leuke kerstsymbooltjes.
Het zijn kleine bedeltjes voor jezelf of om weg te
geven.

Je kunt er gratis een bestellen bij Ikenius via
kerken.met.stip@gmail.com of 06-13 55 29 54

Een gewichtheffer wordt gevangenisdominee

Volhouden, vastberadenheid en doorzettingsvermogen is de lijfspreuk van Norvin Martina. Hij is
geboren op Curagao. Hij ging in Nederland wonen en daarna ook weer op Curacao. Na een moeilijke
jeugd werkt hij zich op en krijgt een goede baan. Als gewichtheffer bereikt hij de top. Hij wint goud,
zilver en brons op de Nederlandse kampioenschappen, de Europese en de
Wereldkampioenschappen. Hij ontmoet Carl Lewis, de beroemde Olympisch kampioen.



Over zijn leven heeft Norvin een mooi boek geschreven: ‘Van kampioen tot kapelaan door de ene K:
Kristu’ (Christus). Een kapelaan is een pastor in de gevangenis. Ik kreeg bij mij in de tuin een
exemplaar van hem aangeboden. Ik bewonderde Norvin door wijn bewogenheid met mensen in de
knel op Curacao en zijn voortdurende inzet om hen perspectlef te bieden. Hij beschrljft de geestelljke
en lichamelijke kracht die hem door L : ;
moeilijkheden heen heeft geholpen. En de
doelen die hij daardoor bereikt heeft. In dit
stukje beschrijf ik de kracht die hij in de sport
heeft opgebouwd. Hij noemt als zijn geheim:
concentratie en meditatie op zijn innerlijke
kracht die hem zeker van zichzelf maakt. Mooi
is dat je zo door een kracht in jezelf doelen
kunt bereiken. Ook noemt hij: visualiseren. Dat
is een woord dat ik zelf op heb moeten zoeken,
maar het betekent een beeld van iets voor
ogen nemen en je daarop concentreren. Voor
Norvin is dat zijn paard, Gotha Marga. Dat
paard kon explosief starten. Die concentratie
op zijn paard en het mediteren daarover brengt hij op zijn eigen krachtwerk met het gewichtheffen
over. Alles wat Norvin bereikt in zijn sport en zijn werk, kan een leegte die hij vanbinnen voelt niet
vullen. Zijn geloof in God gaat zijn leegte vullen. Hij vertelt dat hij thuiskomt in de kerk. Dat voelt hij
als zijn geestelijk huis. En dat geeft hem ook een diepere levenskracht om zich in zijn eigen leven thuis
te voelen. Daarover de volgende keer meer.

Jan Eerbeek

Wat muziek voor mij betekent

Diego schrijft over zijn favoriete artieste Aretha Franklin, the Queen of Soul. Zij heeft ook veel gospels
gezongen.

‘Op 12-jarige leeftijd werd Aretha voor het eerst moeder en op haar 14° maakte ze haar eerste
muziekopnames. Haar vader was dominee. Aretha had een turbulent leven, maar ze was een ‘power
house’, vertrouwde op God, gaf nooit op en werd een rolmodel voor velen.

Soulmuziek geeft me een warm en geborgen gevoel en kan me tot tranen toe roeren. Soulmuziek
raakt letterlijk mijn ziel, geeft hoop en ik voel Gods liefde stromen als ik Aretha’s stem hoor. Bij een
van haar nummers houd ik het nooit droog. Het origineel is niet van haar en het is ook geen
soulnummer, maar als zij dit nummer zingt, wauw, je weet niet wat je hoort!

Haar stem op deze melodie doet je beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde. Moge haar ziel bij
onze Vader in de hemel zijn.

Het nummer waar ik het over heb is Nessun Dorma. Het origineel is van Pavarotti.

Wel het geluid vol zetten, hé!’

Gebed voor Rosa

Rosa zit al tien maanden vast. Op 20 december gaat ze naar
de rechtbank voor hoger beroep. Ons beroep op God is nog
hoger. Rosa vraagt om met haar mee te bidden dat God
gerechtigheid zal laten geschieden en dat ze alléén straf
opgelegd zal krijgen voor wat ze wel misdaan heeft. Ze is
dankbaar dat God dichtbij haar is en dat er goede mensen
om haar heen zijn. Denk aan haar en steek zo je wilt

een kaarsje voor haar aan.




Wonderen gebeuren nog steeds
Onlangs was ik de dominee in een kerkdienst in de gevangenis. Ik vertelde de kerkgangers dat de
koster, een medegevangene, de volgende dag 50 zou worden. Het zou mooi zijn, zei ik, als ze hun
koekje bij de koffie aan hem zouden geven. Gewoonlijk is de pot binnen een mum van tijd leeg (zo
van ‘ik pak ze voordat jij de kans krijgt’). De koster kon zijn ogen dus niet geloven, toen hij een pot
vol koffiekoekjes in handen kreeg. ‘Het is een wonder!’ zei hij een paar keer. Uiteindelijk heeft hij
ze als kadootje meegenomen naar zijn cel.

Ikenius

Twee nieuwe leden van de My Home Community stellen zich voor
Gerda en Martijn (moeder en zoon) hebben zich
aangemeld als leden van de My Home Community.
Zij vinden het leuk zich met een fotootje voor te
stellen.

Advent

De tijd voor kerst is bijzonder: bijzonder veel lichtjes in tuinen buiten,
zoete christmas carols en romantische kerstverhalen, koopstress,
eindeloos nadenken over de samenstelling van het kerstdiner en de
gastenlijst, enzovoorts. Al te snel word ik afgeleid van Jezus, om wie
het immers gaat. Het kerstkind zelf sneeuwt gemakkelijk onder door
alle dromen over een witte kerst. En dan is de geboorte van Jezus, zijn
komst naar de aarde, nog maar de helft van het verhaal.
Advent gaat ook over de wederkomst van Jezus. We voeden onze
verwachting van zijn tweede komst naar de aarde. Toen ik een paar
jaar geleden hoorde dat advent daar 66k om draait, was ik geschokt.
Niemand had mij dat ooit verteld. Mocht het nieuw zijn voor jou: dan
weet je het nu. Ik wens je een dubbelgoede adventstijd!

lkenius

De volgende goed nieuwsbrief verschijnt in januari 2024

Wij vinden het fijn van je te horen!

Ikenius Antuma, diaconaal pastor Kerken met Stip: kerken.met.stip@gmail.com; 06-13 55 29 54
ds. Christiaan Donner, cdonner@online.nl

pastor Fons Flierman, f.flierman-pia@dji.minjus.nl

ds. Albér Giezen, a.giezen@dji.minjus.nl

ds. Jan Eerbeek, Tomatenstraat 120, 2564 CW Den Haag, j.eerbeek@planet.nl; 06-51 36 27 83.

Wi wensen jullie allemaal eevv gegegend Kerstfeest

e eevv mooi niewwwjaow toe !




