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Meld u aan bij    kerken.met.stip@gmail.com  
voor het Symposium van Kerken met Stip 27 september in Utrecht  
Er is een afwisselend interactief programma met muzikale intermezzo’s met als sprekers o.a.:  

 mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. René de Reuver, scriba 
van de Protestantse Kerk Nederland. Zij zullen het belang van de verbinding van de 
landelijke kerken met dit project aangeven.  

 prof. dr. Thijs Tromp, hoogleraar diaconiewetenschap van de Protestantse Theologische 
Universiteit zal een wetenschappelijke reflectie geven op de mogelijkheden van het My 
Home concept om sociale inclusie en verbinding daadwerkelijk in de praktijk te 
realiseren.  

 Tineke van Dijk, voorzitter Stichting My Home te Borger. Dit project staat model voor 
het landelijke My Home concept. 

 
De aanmeldingen voor het symposium komen al goed binnen. Er is veel belangstelling vanuit allerlei 
werkvelden. Een aantal argumenten om u aan te melden: 

 duurzame verbinding als actueel thema 

 bevorderen sociale inclusie als maatschappelijke taak van de kerk 

 inzicht in betekenis van kerken in herstelprogramma’s 

 interessante sprekers 

 interactief programma  

 diverse kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties doen mee 

 ruime mogelijkheid tot netwerken 

  
Het programma wordt tijdig toegezonden. Degenen die zich al hebben aangemeld hoeven dat niet 
opnieuw te doen en ontvangen binnenkort een bevestiging. 

SYMPOSIUM  

LANDELIJKE MY HOME COMMUNITY - KERKEN MET STIP 
‘Het leven lichter maken door het scheppen van een duurzame relationele 

verbinding in de dagelijkse levenssituatie.’ 
 

woensdag 27 september 2023 van 10.30 tot 15.30 uur  
 

Mattheüskerk, Hendrika van Tussenbroeklaan 1a, 3533 SZ UTRECHT 
vlakbij het landelijk Dienstencentrum PKN, goed bereikbaar met openbaar vervoer en per 

auto, goede parkeermogelijkheid 
 

De toegang is gratis. Voor koffie, thee en broodjes wordt gezorgd. 

Neem gerust iemand mee! 
 

https://www.kerken.met.stip.nl/
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Ontmoetingen onderweg 
Via verwijzers of hulpvragers zelf komen uiteenlopende hulpvragen op het telefoonnummer van 
diaconaal pastor Ikenius Antuma binnen.  

 Soms gaat het om puur incidentele steun. Iemand met een heel beperkt budget heeft midden 
in de winter een jas nodig. We regelen dat via een particuliere stichting ter plaatse. Wij 
vragen de betrokkene ook of zij lid wil worden van de community. Zij reageert er positief op. 
Mogelijk zijn er nog andere onderliggende diepere problemen.  

 Een pastor belt om een kerk voor een gedetineerde die binnenkort vrijkomt. Hij wil graag 
gedoopt worden en zoekt een kerk in de plaats waar hij gaat wonen.  

 Iemand anders is op zoek naar een kloosterzuster genaamd Maria. Zij heeft hem, zo vertelde 
hij, ter wereld geholpen en daarbij zijn leven gered. We nemen contact op met een 
congregatie waar zij mogelijk toe behoord heeft.  

 Via de Goed Nieuwsbrief vraagt een deelnemer een kaarsje aan te steken voor een bekende.  

 Een justitiepastor vraagt een bezoekcontact voor een gedetineerde die nog lange tijd te gaan 
heeft.  

 Een ervaren vrijwilliger wordt gezocht voor een man van middelbare leeftijd met gestapelde 
problematiek die helemaal vastgelopen is. De diaconaal pastor brengt het contact tot stand 
en helpt ook zelf mee om schot in de situatie te krijgen. Er ontstaat geleidelijk aan een 
vertrouwenscontact. 

 

Ramon fleurt als pastor-assistent van Kerken met Stip het leven van mensen 
een beetje op 
 
Kortgeleden was ik bij Ramon op bezoek. Hij is als ervaringspastor verbonden met Kerken met Stip. Ik 

ken hem al vele jaren.  Ramon woont in een mooi chalet 
bij het Passion in Hummelo. Alweer heel wat jaren geleden 
is hij gedoopt en hij heeft zijn leven een nieuwe wending 
gegeven. Het wonen bij het Passion doet hem goed. Het 
chalet staat op het terrein van de boerderij waar mensen 
verblijven die tijdelijk opgevangen worden om weer op 
krachten te komen. Een ook is er een aantal chalets zoals 
hij heeft om blijvend te wonen. Het Passion heeft 
betrokken beroepskrachten en ook zijn er altijd 
vrijwilligers. De vrijwilligers helpen mee de bewoners een 
thuisgevoel te geven. Ze blijven een week lang op het 
terrein. Bij de boerderij is een moestuin en een 
werkplaats. ‘Iedereen kan meedoen naar zijn eigen 

mogelijkheden’, vertelt Ramon. Hij heeft er zelf ook taken en daarnaast doet hij vrijwilligerswerk een 
verzorgingshuis in Hummelo. Hij fleurt hun leven een beetje op.  
Ramon leeft vanuit een sterk geloof in God. Vanuit zijn eigen levenservaring biedt hij pastorale steun 
aan andere mensen. Ook geeft hij regelmatig voorlichting aan groepen, om te vertellen over zijn 
eigen levensgeschiedenis en de kracht die hij gevonden heeft om op te staan. De relationele 
verbinding met anderen is iets wat hem kracht geeft om staande te blijven. Hij ervaart de 
gemeenschap in Het Passion als zijn vriendenkring waar hij mee verbonden is. Zelf is hij een 
natuurtalent in het scheppen van verbinding. Op het symposium op 27 september zal Ramon samen 
met de andere pastor-assistenten kort worden geïnterviewd. 
De andere pastor-assistenten zijn Stanley Groeneveld, Rivelino Rigters en Toon Walravens. In een van 
de volgende nieuwsbrieven komen ook zij aan het woord.  
      Jan Eerbeek 
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Contacten met Stip-kerken ter plaatse 
In het beleidsplan 2023-2025 (zie onder) is opgenomen dat wij in de komende jaren het contact met 
kerken met Stip ter plaatse willen intensiveren. Dit kan zijn door middel van een gesprek met een 
commissie, een kerkenraad of een diaconie. Ook kan een gemeenteavond worden gehouden of 
kunnen we medewerking verlenen aan een themadienst. Zo’n themadienst over kerken met Stip 
werd afgelopen najaar gehouden in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Voorganger in de dienst was 
ds. Jan Eerbeek en medewerking werd verleend door de heer Jan Janse van de werkgroep Kerken met 
Stip. Na de dienst werd besloten met een aantal gemeenteleden een kerst- en nieuwjaarsgroet te 
sturen aan een aantal deelnemers van Kerken met Stip verspreid over Nederland. De kaart werd 
persoonlijk geschreven en er werd een klein symbolisch cadeautje bijgevoegd. Uit deze dienst vloeide 
ook een dienst voort over contact met gevangenen in de jeugdkerk ter plaatse.  
Afgelopen mei gaf Jan Eerbeek voorlichting voor de Alkmaarse Raad van Kerken over Kerken met Stip. 
Twaalf kerken namen aan de bijeenkomst deel. Er vond een intensieve gedachtewisseling plaats over 
verbinding met mensen die vastgelopen zijn. In de Raad van Kerken wordt overlegd hoe men in 
Alkmaar op een effectieve wijze gezamenlijk tot een Kerk met Stip kan komen.  
 

Jaarverslag 2022; jaarrekening 2022; beleidsplan 2023-2025 
Het bestuur heeft het beleidsplan 2023-2025, het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 
vastgesteld en op de website gepubliceerd https://kerkenmetstip.nl/jaarverslagen/. U kunt ze ook op 
papier aanvragen.  
 

Nieuwe kerken met Stip 
De Zwolse Hoofdhofkerk is als een nieuwe kerk met Stip tot het netwerk toegetreden.  
De House of Light in Dordrecht, waar veel ex-gedetineerden komen, heeft informatie opgevraagd en 
is voornemens toe te treden.  
 

Financiën 
We zijn de kerken en donateurs dankbaar voor de grote en kleine giften die wij in het eerste halfjaar 
hebben ontvangen. Die zijn van groot belang voor ons werk om verbinding te maken met mensen die 
behoefte hebben aan medemensen en betrokken gemeenschappen. De giften komen direct ten 
goede aan het werk ten behoeve van de doelgroep. De kosten die we maken zijn nodig om de 
verbindingen met de doelgroep te kunnen leggen. Het gaat in de eerste plaats om het werk van de 
diaconaal pastor. Die dagelijks in contact staat met deelnemers en vrijwilligers. Verder worden kosten 
gemaakt voor de website, de Ontmoetingsdag voor de kerken. Binnenkort worden inspirerende  
trainingen voor vrijwilligers aangeboden. Verder verzorgen wij kwartaal nieuwsbrieven en 
maandelijkse Goed Nieuwsbrieven. We hebben een kleine kas voor symbolische attenties en lichte 
steun in voorkomende gevallen voor mensen met wie we in contact staan. We hebben symbolen 
ontwikkeld als PR-materiaal. 

Wij verzoeken de kerken die dat nog niet hebben gedaan de jaarlijkse bijdrage over te 
maken op het rekeningnummer van de Vereniging Kerken met Stip:  

NL43 INGB 0006 0528 22. 
Ten slotte danken wij Kerk in Actie voor de subsidie voor ons werk, de ontwikkeling van de landelijke 
My Home Community en het symposium van 27 september.   
 

Landelijke Ontmoetingsdag verplaatst naar 2024 
De eerste grote activiteit van Kerken met Stip is het landelijk symposium op 27 september a.s. in 
Utrecht. Wij roepen de kerken op daar met een vertegenwoordiging aanwezig te zijn.  
De landelijke Ontmoetingsdag stellen we uit naar begin 2024. Dit om niet te kort achter elkaar twee 
grote bijeenkomsten te hebben.  
 

https://kerkenmetstip.nl/jaarverslagen/


4 
 

Regionale trainingsbijeenkomsten over het maken van duurzame 
verbindingen: leuk en leerzam 
In Kerken met Stip werken we aan het maken van verbinding met mensen in een sociaal kwetsbare 
positie. Dat kunnen ex-gedetineerden en hun familie zijn, maar ook anderen die niemand hebben en 
die behoefte hebben aan contact – misschien ook wel aan een kerkgemeenschap. Hoe krijg je 
verbinding met iemand bij wie de verbinding naar anderen geblokkeerd is? We weten allemaal over 
mensen die niemand hebben of de ander nodig hebben, maar die onbereikbaar zijn. Je wilt graag iets 
doen om perspectief te bieden. Maar wat kun je doen om een zinvol contact te krijgen en vast te 
houden? En wat verbindt in het gewone leven van iedere dag? 
Er staan vier regionale trainingsbijeenkomsten gepland voor vrijwilligers en belangstellenden. 
Deelname is gratis. Twee trainingen zullen er nog dit jaar worden gehouden. De eerste wordt in Den 
Haag gehouden op zaterdag 28 oktober en de tweede in Amersfoort. Daarna komen er trainingen in 
het noorden en in het zuiden. De data zullen zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd. De 
training zal worden gegeven door Jan Eerbeek en diaconaal pastor Ikenius Antuma. 
De training is al effectief gebleken en is helemaal vanuit de praktijk opgebouwd. Het is ook gewoon 
leuk om eraan mee te doen. Je krijgt allerlei bruikbare suggesties om in het gewone leven contact op 
te bouwen. Het is breed toepasbaar, ook voor je eigen pastorale en diaconale kerkenwerk.  
Aanmelden voor de training kan via kerken.met.stip@gmail.com. 
 
 

Verzoek aan de Stip-kerken: checken of informatie op website klopt 
Wij verzoeken de Stip-kerken te controleren of de informatie over de eigen kerk op de website van 
Kerken met Stip nog actueel is. https://kerkenmetstip.nl/zoek-een-kerk/  
Aanpassingen graag doorgeven via kerken.met.stip@gmail.com. Ook stellen wij het op prijs als u het 
laat weten als de informatie klopt.  
Alvast hartelijk dank!  
 
 
Met hartelijke groet, 
het bestuur van Kerken met Stip  
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